
donderdag 22 sept. 2022

Andries Oldersma Toernooi 2022
Neergestreken in het mooie Drentse 
Wapserveen gingen we op zoek naar een jeu de 
boules-vereniging.
Daar werd melding gemaakt van het Andries 
Oldersma-toernooi.
Het zou toch niet waar zijn:   
Andries Oldersma, oprichter van Vledderboules, 
was mijn eerste inspecteur  in het Amsterdamse 
onderwijs.
Het was waar.  
Op een groepsfoto, die hangt in het clubhuis, 
stond hij breed lachend  met zijn rosse baard.
Vledderboules werd ons cluppie. 

Op 15 september j.l. was er wederom een 
Andries Oldersma-toernooi.
Er hadden zich 22 doubletten-teams 
ingeschreven, vooral uit het Noorden van ons 
land.

Voor de pauze speelden we twee ingelote 
rondes.  
Aan de hand van de uitslagen werden  we 
ingedeeld in poules en speelden we na de pauze 
nog drie partijen.



Een pittig programma, maar alle respect voor 
wedstrijdleider Joop voor het vele werk wat hij 
verricht heeft. 
De sfeer en het weer waren goed.
Er werd natuurlijk gestreden om de winst,  maar 
het  recreatieve aspect was duidelijk aanwezig.
Opvallend was de (nieuwe) gele clubkleding van 
Vledderboules.  
De  “gele kanaries” zagen er  fris en vrolijk uit. 

De prijzen bestonden uit waardebonnen, die bij 
een keurslager konden worden besteed.
De all-over prijs was voor Gerard Zijlstra en 
John Scheffer, Hattem.  

Van de Vledderboules vielen in de prijzen: 
A1, 2e. Gerrie en Jan Brugging 2 + 10. 
B1, 2e Annie Brugging en Jentina Koning 2 + 7. 
B2, 2e Geeske en Henk van Vleeren 2 + 3.
C,   3e Lida en Guus Lissing 2 + 4. 

Verder verdienen de catering en de totale 
organisatie een groot compliment.
Het is zoals een deelnemer het verwoordde: 
“Het is bij Vledderboules altijd goed geregeld!”

Guus
 

Sorry Lida en Guus ik heb helaas geen foto van jullie ontvangen



Het is bijna niet meer weg te denken.  
De jaarlijkse bijeenkomst pannenkoeken 
eten.  
Meer dan 30 deelnemers hadden zich 
aangemeld.
De weergoden waren ons dit jaar minder 
goed gezind, maar een buitje mocht de pret 
niet drukken. 
Mooi op tijd arriveerden de  deelnemers op 
het veld zodat door wedstrijdleider Bennie 
van Vleerenmet het doubletten een aanvang 
kon worden genomen.  
Op “hoog niveau” werd er gespeeld.  
Na drie partijen werd de balans opgemaakt. 
Winnaar werd Willem Brugging met 3 + 28 , 
gevolgd door broer Jan met 3 + 27, derde is 
geworden Jacob Have. 

Het bestuur had voor een verrassing 
gezorgd, want alle spelers gingen met een 
kleine attentie naar huis. 
De bakkers, Geeske, Annie, Jolanda en Jan, 
zorgden al vroeg in de middag voor een 
heerlijk geur van gebakken pannenkoeken.  
Voor de wedstrijd was de party tent opgezet 
en de deelnemers zochten na afloop van het 
boulen snel een plaatsje in de tent rond de 
tafels en in de kantine.  
De pannenkoeken smaakten uitstekend, met 
spek of kaas en ook zonder, maar met veel 
stroop en suiker.  
Binnen no-time waren honderd verorberd. 
Rond 19.00 uur ging iedereen voldaan naar 
huis.
Reinder 

Pannenkoeken bij Vledderboules



Mutaties leden.
 
Adje Put uit Meppel heeft te 
kennen gegeven te willen 
stoppen bij Vledderboules.  
Zij is al lid bij Meppel en 
bedankt nu voor Vledder.  
Meer dan 10 jaar is Adje lid 
geweest en heeft zij vele 
kilometers gemaakt om te 
komen boulen.  
Nu kan zij dichtbij huis haar 
hobby uitvoeren.  
Wij bedanken haar voor het 
jaren lange lidmaatschap van 
Vledderboules.

 
Klaverjassen.
 Momenteel hebben zich 12 leden opgegeven. Nog een paar erbij zou mooi zijn.
De organisatie komt dit seizoen in handen van Marcel Schaaij (tel. 06-52161396) en Lida Lissing  
(06-12576791) en dit wordt bijzonder op prijs gesteld.
Binnenkort komen zij met nadere mededelingen. De tweede vrijdagavond in de maand blijft de vaste 
kaartavond.

Nu ROOD,
maar GEEL stond je ook 
goed

Jeu de boules heeft de uitstraling van een  trage,  slome sport.
Maar als je een toernooi speelt met een aantal wedstrijden op een dag, heb je 5 

kilometer gelopen en 50 kilo getild – telkens die ballen oprapen.
Je bent dus mobiel geweest en hebt aan krachttraining gedaan.

Daarnaast moet je denken: die bal ligt daar, die daar, hoe ga ik dat doen?
Dus ook de hersenen zijn gestimuleerd.

Grappig toch, gewoon met jeu de boules. 

Een eyeopener of niet!
 

Guus




